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WIJ ZULLEN DOORGAAN  

 

òYes we canó (vertaling : ja dat kunnen we) & òWir schaffen dasó (vertaling : 

we kunnen dit doen) zijn gevleugelde uitspraken van wereldleiders. 

 

Meer bescheiden maar desalniettemin in ook niet mis te verstane 

woorden uitgedrukt is bovengenoemde titelsong van een lied o.a. 

vertolkt door Ramses Shaffy. 

Als wandelvereniging kunnen wij ons spiegelen aan deze oneliners 

(verklaring : kwinkslag, geestige uitspraak) en hopen wij wellicht met zijn 

allen nog lang op de ingeslagen weg verder te mogen gaan. 

Dit voorwoord dient niet gezien te worden als een comeback van een ex-

voorzitter doch wel als een meningsuiting en streefdoel van 1/12 van de 

huidige bestuurdersdelegatie. 

Hierbij komt het er vooral op aan dat in een beurtrol elk bestuurslid ééns 

zijn visie kwijt kan over het reilen en zeilen binnen onze club, 

vaststellingen doet ergens onderweg, nieuwe ideeën aanbrengt, een 

kwinkslag heeft opgetekend en, naar gelang zijn/haar notities, zelf even 

in de pen kruipt. 

 

Als het allemaal maar wat ludiek overkomt dan is de inzet ervan alvast al 

geslaagd ! 

é en intussen blijft de voorzittersstoel nog altijd onbezet !  

Jean-Marie 
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           28 Jaar in de bres. 

Na 28 jaar bestuurder van een vereniging  met al zijn kommer en kwel, 

Onder ons gezegd dan weet je het wel. 

Daarbovenop nog eens 15 jaar de eerste viool  hanteren, 

Neem van me aan, dit vak kan je in geen enkele school gaan leren. 

't Zal nu wat zoeken worden naar een nieuwe muzikant, 

Nee niet iemand met een ijzeren hand. 

Veeleer iemand die raad geeft links en rechts en inspringt waar het moet, 

Hopelijk doet hij of zij dit even goed. 

We zijn je allen dankbaar voor elk gepresteerde uur, 

Dit vanwege het voltallige bestuur. 
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Cursus Filosofie 

Tijdens het clubfeest van 19 november 2016 presenteerde Maggi een beeld van hoe het 

leven zou kunnen zijn als we het omgekeerd zouden kunnen afrollen. Zij kreeg 

meerdere vragen naar de tekst van haar presentatie. Daarom publiceren wij die hier 

graag. 

Het normale leven gaat zo : 
Je wordt geboren, en in je kindertijd ga je naar school.  
Als je afgestudeerd bent , ga je werken.  
De meesten onder ons hebben daarna  iemand leren kennen en zijn 
getrouwd;  anderen blijven alleen en / of nemen genoegen met af en 
toe ne goeie scharrel. 
Na 45 jaar werken, mag je op pensioen.  
In deze fase van het leven zitten de meesten onder ons hier nu.  
Nog altijd juist, he?  
De volgende stap is dat we allemaal aan een jaartje ouder worden en 
die jaartjes dikken geleidelijk aan op onze teller. Met de ouderdom 
beginnen de ongemakken of kwaaltjes te komen. 
En het leven eindigt uiteindelijk met sterven !!!! 
 
Welnu:  Heb je er al eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterste 
voren zou kunnen leven ?  
Zodus van de dood naar je geboorte toe?   
 
DAT LIJKT MIJ VEEL LEUKER !!!    
En dat ga ik je nu bewijzen. 
 
Om te beginnen sta je op uit de dood, beeld je in wat 
Χ99b {t9/¢!/¦[!Lw .9DLbΧΦΗΗΗΗ 
Als je uit de kist komt, word je meteen verwelkomd door je familie en 
vrienden.  Je hoeft je vrienden niet meer uit te zoeken want die zijn 
er al. En allemaal hebben ze een bloemetje meegenomen.  Lief toch? 
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Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt:  wandelen, 
kaarten , bingo , tuinieren , een dansje placeren, af en toe een 
uitstapje voor de helft van de prijs , iedere dag een goed wijntje of 
ŜŜƴ ǇƛƴǘƧŜ Ŝƴ ŜƭƪŜ ƳŀŀƴŘ ƪŀǎǎŀΣ ƪŀǎǎŀ ΧΧΦΦ ǇŜƴǎƛƻŜƴΗ 
In het bejaardentehuis wordt er wel goed voor jou gezorgd maar op 
je 65e vlieg je er buiten omdat je te jong bent. 
Plots staat je baas voor de deur met een gouden horloge. Die biedt je 
meteen een goedbetaalde baan aan. 
Naarmate de jaren voorbijgaan , krijg je meer zin om te werken.   
Je bril en hoorapparaat mag je weggooien, want je gaat steeds beter 
zien en horen.  
Je vals gebit gaat eruit want je lacht je mooie witte tanden bloot.  
Naar de kapper om je haar te kleuren ,hoeft niet meer. Je krijgt een 
mooie weelderige haardos. 
In de badkamer mag je alle potjes met de dag -en nachtcremmekes 
de vuilnisbak in kieperen want je rimpels verdwijnen als sneeuw voor 
de zon. 
Je kan zoveel roken als je wilt, want je longen worden steeds 
schoner.  
Je kan drinken wat je wilt , want de katers worden steeds kleiner. 
WŜ Ǌŀŀƪǘ ǎǘƛƭŀŀƴ ƧŜ ƪƛƭƻΩǎ ƻŦ Řŀǘ ōǳƛƪƧŜ ƪǿƛƧǘΣ ȊƻƴŘŜǊ ŜǊ ƛŜǘǎ ǾƻƻǊ ǘŜ 
doen. 
Je komt in de fleur van je leven en voelt je steeds beter in je vel.  
Zelfs je partner gaat er eleganter uitzien , wat dan weer gevolgen 
heeft op seksueel vlak. 
Lƴ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ ƘŜō ƧŜ ƳŀŀǊ м ƪŜŜǊ ǎŜƪǎ ǇŜǊ ƧŀŀǊ Σ ƳŀŀǊ ƻǇ Ωǘ ƭŀŀǘǎǘ ǿŜƭ мл 
keer per week.  
Je bent net een bakvis met vlinders in de buik  die fladdert van het 
ene liefje naar het andere.  
 
Op een gegeven moment wordt je student  en moet je naar school, 
maar je weet alles al.  Leren en huiswerk maken is niet nodig.  Je 
hoeft toch niet meer te gaan werken. 
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En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, 
zeuren of lastig zijn. 
En je kan snoepen wat je wil , want je tanden ben je toch weer kwijt. 
 
Daarna mag je nog enkele maanden sabbelen aan een vrouwenborst  
en dan nog 9 maanden zweven in de warme moederschoot, 
om dan uiteindelijk te verdwijnen in een SPETTEREND ORGASME 
!!!!!!!!!!!!  
 
Zou dat nu 
niet veel 
leuker 
zijn?  
 

Maggi 
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